[bookmark: _Hlk191313650][bookmark: _Hlk191313672]Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk een kar met paard, niet te beschrijven met een pen 
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben
Dit dorp
Ik weet nog hoe het was
De boerenkind'ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het water met een boot erdoor 
De oude boemel op het spoor
Het vee, de boerderijen
Refrein ( kinderen)
En in dat dorpje van m'n vader
Zag ik de foute mannen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ze nooit weg zouden gaan
Koor
Wat leefden ze onrustig  toen
kraakten de bank, pakten de poen 
waren actief in het verzet
Het dorp werd gemobiliseerd 
wie was er goed, wie was verkeerd 
Vertrouwen of toch opgelet! 
Want weet, hoe angstig ‘t leven is
soms ging het goed, soms ging het mis  
En werden ze door angst bevangen
Verzet is spanning maar ook pijn
Men weet niet waar hun jongens zijn.
Veilig of zitten ze gevangen 

Refrein (kinderen)
En in het dorpje van m'n vader
Zag ik de foute mannen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ze nooit weg  zouden gaan






Koor
De dorpsjeugd vindt allang elkaar
op insta, facebook hier en daar  
 ’t mobieltje schettert dreun muziek
Ik weet wel het is hun goeie recht
De nieuwe tijd, net wat u zegt
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik zag hun vaders fier en hecht
Ze vochten moedig  voor hun recht
Ik zag hun moeders tranen vloeien
Dat dorp van toen, het is voorbij
maar wat er over bleef voor mij
zijn Vrijheid en herinneringen

Koor en Kinderen

Toen ik langs het tuinpad van m'n vader 
de hoge bomen nog zag staan
Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat d’oorlog ooit voorbij zou gaan


