
Na tachtig jaar 

Tachtig jaren zijn we verder geleefd 
de doden met hun idealen van toen 
zijn begraven onder de zerken van de vooruitgang. 
We moesten immers verder. 

We gingen verder, 
maar waar naartoe? 
We wonen nu aan de Weg van Voorspoed 
bouwden villa’s in de Laan van Overdaad 
we zwemmen in de vijver van ons eigen Paradijs     
                                                
En ondertussen 
bulderen de kanonnen weer 
schreeuwen leiders net als toen 
staat de rampspoed aan de deur. 
Weten we niet van waar naartoe. 
                                              
Laten we dezelfde straat inslaan als toen 
die van Gozem, Gerrit Jan, 
van Gerhard en van Wicher. 

De weg naar moed 
de vrede achterna. 
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